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ORDE VAN DIENST

OM TE BEGINNEN |

Orgelspel voor de dienst melodie Lofzang van Zacharias (LB158a):
‘An Wasserflissen Babylon’ (BWV 653), J.S. Bach (1685-1750)

Welkom en bemoediging — door de ouderling van dienst
0: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEEFT
0: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Gebed van toenadering besloten met:
o: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
A: OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN
EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN.
AMEN.

Orgelspel: ‘Kwam van Godswege’ (LB 456: 1)
Kwam van Godswege

een man in ons bestaan,

een stem om te getuigen,

Johannes was zijn naam.

Man van Godswege,

Johannes was zijn naam.

Groet - door de voorganger
v: De vrede van de Heer is met u!
A:ZIUN VREDE IS OOK MET U.

Aansteken van de 4° Adventskaars
Orgelspel: Psalm 19 (Cor Kee (1900-1997))
Aansteken kaars
Tekst
Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is,




en dat Zijn rijk zal komen!

Orgelspel: ‘Dit is het, wat Hij heeft beloofd’ (LB 464: 8)
Dit is het, wat Hij heeft beloofd:

Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,

een licht dat schijnt, een zon die straalt

en over alle donker daalt.

RONDOM HET WOORD

Schriftlezing: Lucas 1: 57 - 66 - door de lector

Luisterlied cd: ‘Een schoot van ontferming is onze God’ (LB 158b)
Een schoot van ontferming is onze God.

Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.

Hij is ons verschenen

toen wij in duisternis waren

in schaduw van dood.

Hij zal onze voeten richten

op de weg van de vrede.

Woorden bij het WOORD: ‘Goeie genade’ (Theo Overduin)

Orgelspel bij de lofzang van Zacharias: ‘An Wasserfliissen Babylon’,
J. Pachelbel (1653-1706)

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst

- Kerk en diaconie

- Bloemen voor zieken
Op zondagmorgen staan we stil bij diegenen die in het ziekenhuis
verblijven of verbleven hebben, tobben met een handicap of een
chronische ziekte. Een klein beetje extra aandacht zal deze mensen zeer
zeker goed doen. Om dit werk mogelijk te maken vragen wij uw financiéle
steun zodat wij deze mensen ook het gevoel kunnen geven er gewoon bij
te horen.



Gebeden
- Dankgebed
- Voorbeden, waarbij steeds een kaarsje aangestoken
wordt met het licht van de Paaskaars
- Stil gebed, uitlopend op luisterlied (usb): ‘Zuivere vlam’
(LB 458 — De Verwondering: Nijkleaster Jorwerd):

Kindle a fame Zuivere vlam, Meitsje in fjoer
to lighten the dark verdrijf met je licht yn ‘e tsjustere nacht
and take all fear away.  de angsten van ons hart. en nim alle bangens wei.
- Onze Vader
GEZEGEND VERDER

Orgelspel: ‘Nu daagt het in het oosten’ (LB 444)

1 Nu daagt het in het oosten, 2 De duisternis gaat wijken
het licht schijnt overal: van de eeuwenlange nacht.
Hij komt de volken troosten, Een nieuwe dag gaat prijken
die eeuwig heersen zal. met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten 4 De zonne, voor wier stralen
in schaduw van de dood, het nachtelijk duister zwicht,
van God en mens verlaten — en die zal zegepralen,
begroeten 't morgenrood. is Christus, 't eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Zegen
Orgelspel: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (4e variatie),
Piet Post (1919-1979)

MEDEDELING
De bloemengroet gaat naar
Mevr. Holmer-Rietman, Polakstraat 11a

Mevr. Kuschel, Polakstraat 51
Mevr. van de Meij, Veldkamplaan 8



